
 
 

Vrij Gildefeest Oostelbeers 
 
 
Op zondag 19 augustus gingen we naar het Vrijgildefeest in Oostelbeers 
georganiseerd door het St.Jorisgilde.  
Het weer was  “geweldig” . D.w.z. er was voldoende reden om af en toe  
een lekker pintje te nuttigen, met een aangename temperatuur van  
zo rond de 35 graden !! 
Om 13.00 uur startte de optocht  met 58 Gildes door de straten van 
Oostelbeers.  Tijdens de optocht stonden er verschillende plaatsen  
mensen met een bekertje water klaar om de tussentijdse dorst van de 
Gildebroeders wat te lessen.  
Na de optocht was er de massale opmars met de opening en de vendelgroet. 
Na en hapje en natje…(proost..) werd er begonnen met de wedstrijden,  
waar al onze Gildebroeders en jeugdvendeliers en jeugdtamboers zich  
weer van de goede kant lieten zien.                                       
 
Het St.Willibrordusgilde uit Bakel behaalde weer enkele mooie prijzen. 

 
         De volgende mooie prijzen werden behaald: 
 

Onze Tamboers Thijs de Haan, Maikel v/d Meer, Ronald van Meel, 
Koen Bouwmans en Tijmen van Dinther behaalde een geweldige  
“Eerste”-prijs met het groepstrommen. 
 
Teun Sleegers behaalde met vendelen een mooie derde prijs in de klasse C. 
 
Piet Verbaarschot behaalde met vendelen in de Vaandelklasse ZA een mooie 
tweede prijs.  
 
Ondanks het zeer zwoele weer was het voor ons Gilde toch een heel mooi en 
goed geslaagd Gildefeest.  
 
 
Proficiat Gildebroeders (zie blad 2) 
 



 
Hieronder nog enkele foto’s van tijdens het gildefeest. 
 
 
 

  
Onze jongste vendeliers aan het werk……Prachtig  jongens…. 
 

  
Ja..als je buiten staat…..zie je ook wat er binnen gebeurt………………  Pieter alwèr op de toafel.. 
 

  
Je ziet……Jong geleerd…………………………………………………………………..Oud gedaan……………………. 


